De wijsheid van Prediker

Het boek prediker begint met ‘Lucht en leegte,
alles is leegte.” Dat klinkt nihilistisch maar bij
prediker staat de vraag naar de levenskunst
centraal.

Hoe kunnen mensen gelukkig zijn? Wat helpt
ons om staande te blijven in de samenleving
en om jezelf te blijven? En wat helpt juist
niet? Hoe ga je met tegenslagen om?

Voor het vinden van een antwoord op dergelijke
vragen is wijsheid vereist. Juist hiervoor kunnen
we bij Prediker in de leer gaan. Hij is een
opmerkzame observator die alles kritisch
bekijkt. Hoe vind je het ware geluk? Prediker
schetst de spanning tussen vrolijkheid en de
somberheid van het bestaan. De vrolijkheid die
God aan de mens schenkt is juist bedoeld om
het in de leegte uit te houden.

In zes bijeenkomsten lezen we samen het hele
Bijbelboek Prediker. Twee hoofdstukken per
avond passeren de revue. We leren van Prediker
en brengen onze eigen ervaringen bij elkaar. Een
bijzonder Bijbelboek om samen te lezen!

De bijeenkomsten zijn om de week op
woensdagavond van 19:30 uur tot en met 21:30
uur. We komen bijeen in de kerkenraadskamer
in de Lutherse kerk, Haddingestraat 23

Data: 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
2026

Als je mee wilt doen ben je van harte welkom
ook wanneer je niet alle avonden kunt.

Opgave bij ds. Susanne Freytag:
s.freytag@gmx.net of tel. 06-43955283

YARE DOEL VAN HET LEVEN VINDEN
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